Was

Als was was zij in zijn ogen

Nee, niet makkelijk kneedbaar.

Maar omdat hij alles kon ik haar ogen

Lukte het hem haar te kneden naar zijn beeld

Toen stopte de tijd

En zij, gevangen in de eeuwigheid
sloot haar ogen

en werd het popje

waarmee hij deed wat hij wilde



